ORDE VAN DIENST 28 april 2024, PROTESTANTSE GEMEENTE DE OPEN HOF
Voorganger: Pastor Wilma Blaak Muzikale leiding: Leo Lommers

VOORBEREIDING
We worden stil en bereiden ons voor op de dienst
Woord van welkom door de ouderling van dienst

Terwijl de tafelkaarsen worden aangestoken, we zingen: ZZZ401, Lumiere de Dieux/Jij goddelijk
licht,

Bemoediging en drempelgebed

o: Onze hulp is de Naam van de Heer

g DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

o: Laten wij bidden: .................... door Jezus Christus onze Heer.
g AMEN.

Aanvangslied (staande) : Dit huis een herberg onderweg, Zingende gezegend 213: 1, 2, 3

Dit huis, een herberg onderweg

voor wie verdwaald in heg en steg

geen rust, geen ruimte meer kon vinden,
een toevluchtsoord in de woestijn

voor wie met olie en met wijn

pijnlijke wonden liet verbinden,

dit huis, waarin men smarten deelt,
weet hoe Gods liefde harten heelt.

Dit huis, waarin een gastheer is
wiens zachte juk geen last meer is,
dit huis is tot ons heil gegeven:
een herberg voor wie moe en mat
terzijde van het smalle pad
struikelt en langer niet wil leven —
plaats tegen de neerslachtigheid,
een pleister van barmhartigheid.

Dit huis, met liefde opgebouwd,

dit gastenhuis voor jong en oud,

ligt langs de weg als een oase;

hier kan men putten: nieuwe kracht,
hier is beschutting voor de nacht,
hier is het elke zondag Pasen!
Gezegend alwie binnengaat

en hier zijn lasten liggen laat.

Groet:
vg:  De Heer zij met u.
g Ook met u zij de Heer (gemeente gaat zitten)

Kyrie eventueel gezongen acclamatie door de gemeente: Gods groot erbarmen, lona 46; VVoorzang
Zangers, 2¢ bede Allen.

Gloria lied: Zing voor de Heer een nieuw gezang, NL 655: 1 en 3 Zangers, 2, 4 en 5 Allen
(Zondagsgebed)
DIENST VAN HET WOORD



Aandacht voor de kinderen: Gesprekje met de kinderen (Godly Play): De goede naaste

Eventueel wordt een kinderlied gezongen of ‘Wij gaan voor even uit elkaar’.

Lezing 1 door de lector: Lukas 10: 25-32

Lied: Toen ik naar mijn naaste zocht, Hemelhoog 708: couplet 1 Zangers, 2, 3 Allen;
Lezing 2 door de lector: 1 Johannes 3: 18-24

Lied: HH 708: couplet 4 Zangers, 5 en 6 Allen

Overdenking: Wie is mijn naaste-wie is mijn buur?

Meditatief instrumentaal intermezzo
Lied: Een schoot van ontferming is onze God, NL 158b; voorzang Zangers, daarna Allen
DIENST VAN HET ANTWOORD

In herinnering: Dhr. Henk van Kasteel
Lied: 416: 4, Ga met God en Hij zal met je zijn

Dankzegging, voorbeden, stilgebed, afgesloten met gezamenlijk Onze Vader
Mededelingen en collecten

De kinderen uit de kinderdienst komen terug voor het slotlied

Slotlied: Liefde een maal uitgesproken, NL 791 *We zingen dit lied staande.
Wegzending en zegen (gezongen amen)

Het licht voor ons uit....

Muziek



